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Cumhuriyet  Ortaokulu öğrenci  Itrinin  folklor gösterileri  ilgi  ilt  izlendi. 

Belediye  Başkam 
Bayram  Öztürk  açış  konuşmasında;  Döğalgaz,  Toplum  Sağlığı Merkezi,.  5GK  ve  Nihat Yıldırı  m  parkınım  açılışı ve  İmam- Hatip  Lisesi ve  pansiyonun  temel atma  töreninin  yapılacağım  söyleyerek kısa  bilgiler  verdi, ilim  iz  mil  Ittvcki  I  lc  ri  M. 
Naci  Bostancı  ve  Avni Erde  mir  in  konuşmalarından  sonra  söz  alan Vali  Çomaktekin;  "Sağlık,  eğitimr  ulaşım  diğer  alanlarda  hizmetlerimiz  devam  ediyor. 


tığımız  yatırımlar  ve  açil ışlıar  devam  ediyor. 
Taşova'mıza  yapılan bu  hizmetlerin  hayırlı ve  uğurlu  olmasını  diliyorum,  "dedi. 

Daha  sonra  protokolün  platform  Önünde  yaptığı  toplu  □- çil ışl ardan  sonra  Toplum  ve  Ai  le  Sağlığı  Merkezi  ziyaret  edildi.  Atatürk  bulvarındaki  5GK yeni  Hizmet  binasının açılışı  yapıldı.  Doğu 


mahallesinde  Şubat  aymda  inşaatına  başlanan  Anadolu  İmam-Hatip  lisesi  bina  ve pansiyon  inşaatına  geçildi.  Dua  ve  kurban kesiminden  sonra  temele  harç  konuldu. 

Yeşil  ırmak  mahallesinde  Çevre  Bakanlığı  hibesi  ile  yenilenen  Nihat  Yıldırım parkı  gezildi,  Tören, parkta  verilen  ikram  ile son  buldu. 
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27  Mayıs  2015  Temel  atma  türeni  ger-  ki  Tekel  bahçesinde 
çarşamba  günii  ilçe-  çekleştirildi.  başlayan  doğalgaz,  Plimizde  Toplu  açılış  ve 


zenlemesi,  Toplum Sağlığı  merkezinin  yeni  yerinde  hizmete  girmesi,  Sosyal  Güvenlik Merkezi  nin  (SGK) kendi  binasının  açılışı, 
16  derslikli  Anadolu  imam-Hatip  Lisesi  binası  ve  200  yataklı pansiyon  inşaatının  temel  atma  törenine;  İlimiz  Valisi  İ İbrahim  Halil  çomaktekin,  ilimiz Milletvekilleri:  M.  Naci Bostancı  ve  Avni  Erdemlr,  Kaymakam 
Kudret  Kumazr  Belediye  Başkam  Bayram Dztürk,  il  ve  ilçe  protokolü  ve  vatandaşlar katıldı. 

saygı  duruşu  ve İstiklal  marşının  o- 


Tuncer’den  "Demokrasi  ve 


Solingen  unutulmadı 


sandık”  vurgusu 


Teni  dönemde 
Cumhuriyet  Halk  Partisinin  hukukçu  kurmayları  arasında  yer  alaca kolan  Amasya  CHP 
1.  sıra  milletvekili  adayı  Mustafa  Tuncur  ilçemizde  yaptığı  esnaf gezisi  sonrasında  7  Haziran  seçimleri  ile  ilgili önemli  açıklamalarda bulundu. 

Mevcut  iktidarın ve  tüm  devlet  organların  adeta  tek  elden yönetilmeye  çalışıldığım  dile  getiren  avukat Mustafa  Tuncer,  "7  Haziran  seçimleri  Türkiye için  hayati  bir  önem  taşımaktadır.  Adına  Ka¬ 


çak  saray  denilen  ve aklıselim  hiç  kimsenin onaylamadığı,  anlam dahi  veremediği  ve  e-I eştirdiği  bu  ucube  yapı  tarafından  devlet  adeta  esir  alındı.  Adalet Bakanlığı  ve  H5YK  tilerinden  hukuk.  Diyanet  üzerinden  din, yandaş  medya  aracılığıyla  basmr  Anayasaya ve  özgürlüklere  aykırı olmasına  rağmen  mevcut  ve  yürürlükte  olan bazı  yasalar  nedeniyle adeta  polis  devletine dönüşen  Türkiye'de, adı  dah  i  konu  la  mayan bir  baskı  rejimi  hüküm sürüyor.  Bu  böyle  de¬ 


BİZE  GÖRt 

“Maziye  bir bakıver” 


NoC-i  KoHİfCÜl 


Define  arayıcılarının  toprak  altında bulduklarından  aldığı  lezzet  gibi  biz  de  kitap sayfaları  içinde  okuduğumuz  güzellikleri bulmaktan  ve  onları  dostlarla,  okuyucularla paylaşmaktan  zevk  alıyoruz.  Şair  "Güzel insanlar,  güzel  atlara  binip  gittiler"  derken  bir daha  dönmemek  üzere  sessiz  sedasız  giden bu  insanlarla  beraber  bir  ruh  ve  şuuru  dar özlediğimiz  bazı  değerlerin  de  kaybolduğunu ima  edip  yitirdiğimiz  güzelliklere  hayıflanıyor mu  dersiniz?  jıv  ^  rıı 


vam  edemez,  etmemeli.  İnsan  hak  ve  hürriyetleri,  ülkemizde  gün geçtikçe  daha  da  geriliyor." 

Türkiye'de  seçme ve  seçilme  hakkına sahip  herkesi  oy vermeye  ve  özellikle verdikleri  oylara  ve sandığa  sahip  çıkmaya çağıran  Tun  cer"  Bu kutsal  vatandaşlık  görevinin,  Türkiye'nin  i-Çinde  bulunduğu  durum  göz  önüne  alındığında  Önemi  daha  da artıyor,  çiftçisinin  tarım  politikalarından dert  yandığı,  esnafı kan  ağlayan,  işçi  ve  işverenin  hayatından memnun  olmadığı mevcut  iktidarın  artık sandığa  gömülme  zamanı  geldi  de  çoktan geçiyor.  Her  sorumiu bireyin  geleceğine  sahip  çıkması  için  bu  seçimler  son  şans  olabilir"  dedi. 

Cumhuriyet  Halk 


Partisinin  yaptığı  ön seçim  sonucunda  Amasya'da  ipi  göğüsleyen  ve  sandıktan  l.  sıradan  aday  olmaya  hak kazanan  Tuncer; 
1971  Amasya  Gümüşhacıköy-Çetmi  köyü doğumlu.  Aileden  siyasetçi  olan  Tuncer  daha önce  babasının  siyaset yaptığı  CHP  saflarına; İstanbul  Üniversitesi Hukuk  Fakültesinden 
mezun  olduğu  1993 
yılında  katılarak  aktif siyasetin  içinde  yer  aldı.  Deneyimli  siyasetçi Cumhuriyet  Halk  Partisinin  her  kademede görev  yaparak  bugüne kadar  girdiği  bütün  seçimlerden  galip  ayrılarak,  seçim  kaybetmeme  Özelliğiyle  tüm dikkatleri  üzerine  çekti.  Merzifon'da  öğretmenlik  yapan  Fulya Tuncer  ile  evli  olan Mustafa  Tuncer  biri  kız birerkek  ikiçocuğu  bulunuyor. 


Geçtiğimiz  ay  II-  Kudret  Kurnaz'a  hoş çemizdekl  görevine  geldiniz  ziyaretleri  sü- başlayan  Kaymakam  rilyor. 


Almanya'nın  50- lingen  şehrinde  29  Mayıs  1993  günü  dazlakların  kundakladığı  ev¬ de  hayatım  kaybeden Genç  ailesinden  5  canımız,  menfur  olayın 
22.  yılında  ilçemize bağlı  Mercimek  köyünde  kabirleri  başın¬ da  anıldı. 

29  Mayıs  20  i  5  Cuma  günü  Mercimek  köyünde  yapılan  anma törenine,  Genç  ailesir yakınları  ile  Belediye Başkam  Bayram  Öztürk,  Müftii  Harun 


Yılmaz,  daire  amirleri ve  köydeki  vatandaşlar katildi. 

Katliamda  ölen 
Genç  ailesinden  5  canımız  için  kabirleri  başında  dua  okundu. 

Genç  ailesinden 
Zekeri  ya  Genç,  "Genç ailesi  olarak  bizim  acımızı  paylaşmak  için buraya  gelenlere  teşekkür  ediyorum.  D  olayı  düşünürsek  her gün  aynı  günkü  gibi geçiyor.  Acılar  unutulmaz  ama  yine  de  müsterih  oluyoruz.  Böyle bir  olayın  bir  daha  ya¬ 


şanmaması  hepimizin temennisidir."'  diye  konuşurken. 

Mercimek  köyü  Imamı  Muzaffer  GÜlal  İse: 

"Bu  olay  22  sene önce  yaşanmış  ve  hala tazeliğini  koruyor. 
Çünkü  beş  kardeşimiz, komşumuzun  evladı yandı.  Bu  olay  kundaklama  sonucu  meydana  geldi.  Mevlide Genç  annemizin  her zaman  söylediği  bir mesajı  vardır.  'Hepimiz kardeşiz1  der  ve  hep  ’acımı  kalbime  gömdüm' derdi.  Gerçekten  de  acismi  kalbine  gömdü." 
dedi. 

Sollngen'de  29 
Mayıs  1993  günü  Genç ailesinin  evi  ırkçı  dazlaklar  tarafından  kundaklanmış,  çıkan  yangında  Gürsün  İnce,  Hatice,  Hülya  ve  saime Genç  ile  Gülistan  Özlü  rk  hayatım  kaybetmiş,  Genç  ailesinin  S masum  ferdi  Mercimek köyünde  devlet  töreni ile  toprağa  verilmişti. 


Dolu  hasara  yol  açtı 


İlçemizin  bazı  köylerinde  26  Mayıs  20  i  5 
Sah  günü  öğle  saatlerinde  etkili  Olan  dolu yağışı  meyve  ağaçlarında  ve  ekili  alanlara zarar  verdi. 

İlçe  Gıda  Tanm  ve Hayvancılık  Müdürü Mustafa  Dkur,  İlçede dolu  yağışının  11  bin 
500  dekar  alanda  bazı 
ürünlerde  zarara  yol açtığım  söyledi. 

Okur:  "Dolu  yağışından  Mercimek,  Boraboy,  çaydibi,  Arpa- d eresi,  Alpaslan,  Esen- 


çay,  Kumluca  ve  Kızgüldüren  köylerinde  Özcllikle  meyve  bahçeleri,  buğday,  haşhaş  ve üzüm  bağlan  alanlarında  yüzde  30  ile yüzde  70  arasında  ürün  kaybı  meydana 


geldiğini  belirten  Okur, "Müdürlük  Olarak  gerekli  tespitler  yapılmış olup  afet  ihbarı  II  Müdürlüğümüz  aracılığı ile  Gıda  Tanm  ve  Hayvancılık  Bakanlığına yapılmıştır"  dedi. 


Sayfa:  2  TAŞOVA  HAVADİS  02/06/2015 


MHP  Adayı  Mehmet  Sarı  döner  kesip  ikram  etti 


çekti. 

Ayaküstü!  vatandaşların  sorunlarım  da dinleyen  san;  "Ben  Taşova'nın  çocuğuyum, bizler  bu  insanlarımızın  sıkıntısını  çok  iyi  biliyoruz,  biz  bu  topraklarda  büyüdük.  Ben bunları  yaşadım,  benim  Taşo  valıını  benden iyi  tanıyan  olamaz,  bu İnsanlar  benim  amcalarım,  teyzelerim,  ha¬ 


lalarım,  yeğenlerim  ve benim  banım  kardeşlerim.  7  Haziran  seçimlerinde  bunlar  benî yalnız  bırakmayacak, yanımda  olacaklar. 
Ben  de  bunları  hiç  unutmayacağım  unutamam.  Burası  benin  vatanım  baba  ocağım. 
Taşovalı  evladına  elbette  sahip  çıkacaktır."  Dedi 


MHP  Amasya milletvekili  adayı  Taşova'mızın  evladı  Mehmet  Sarı  döner  kesip, hemşehrilerine  ikram etti. 

Amasya  milletve¬ 


kili  adayı  Mehmet  san; İlçemizin  pazarı  olan Perşembe  günü  Pazaryerinc  10Q  kilo  döner  takarak  vatandaşlara  ayranla  birlikte  ikram  etti.  Seçim  çalışmaları  kapsamında  il¬ 


çemiz  Pazaryeri  ne  çelen  San;  döner  bıçağını eline  alarak  kestiği dönerleri  vatandaşlara bizzat  ikram  etti.  Pazaryerinde  vatandaşlardan  yoğurt  ilgi  gören Sarı,  yürümekte  zoriuk 


Boraboy  Derneği  Basın  açıklaması  yaptı 


İstanbul'da  fan-  liyet  gösteren  Boraboy 


Eğitim  Kültür  ve  Dayanışma  Demeği,  haber sitemiz  ve  Taşova  Havadis  gazetemizde  26 
Mayıs  2015  Salı  günü yayınlanan  Boraboy gülü  giriş  ücretleri hakkında  bir  basın  açıklaması  yaptı.  Açıklama  aynen  şöyle: 

"İşletmesini  yaptığımız  Boraboy  Tabiat Pârkı'na  giriş  ücretlerin  çok  yüksek  olması 


konusunda  son  günler de  gerek  bazı  medya da  gerekse  bizlere ulaşan  şikâyetler  hakkında  bir  açıklama  gereği  d  uyulmuştur. 

Aşağıda  paylaştığımız  yazıda  da  anlaşılacağı!  üzere,  Türkiye geneli  2015  yılı  giriş ücretini  Bakanlık  tarafından  belirlenmiştir.  Yapılan  itirazlara rağmen  bir  sonuç  alı¬ 


namamıştır  ve  bu  tarifeleri  uygulamaktan başka  seçenek  şuan İçin  yoktur. 

Alınan  9  TL  nin  işletmenin  payı  sadece 5r5  TL  d  İr.  Aradaki  fariu da  (3r5  TL  )  yılSOrtu devlete  iade  etmek  zomndayız.  Biz  giriş  ücretlerine  ZAM  yapmadık.  Bu  konuda  bizim  en  ufak  bir  tasarrufumuzyoktur.” 


TAŞIMDER  Genel  Değerlendirme toplantısı  yaptı 


Taşova  İmam 
Hatip  Lisesi  Mezun  ve Mensupları  Derneği 
Yönetim  Kurulu,  27 
Mayıs  2015  Çarşamba akşamı  saat  20.00’de, demek  merkezinde  bir toplantı  yaptı. 

Toplantıda  derneğin  bugüne  kadar yapmış  olduğu  faaliyetlerideğerlendiri  İdi. 

Dernek  Başkam 
Hüseyin  Ay  taş,  üyelerin  içten  katkılarıyla  sı» rasıyla  şu  faaliyetlerin yapıldığını  dile  getirdi: 

Demek  irtibat bürosu  veya  demek merkezi  edinme  çalışmalarımız  vârdı.  Bu çerçevede  merkezde bir  yer  (toplantı  salonu)  kiralandı.  Artık  İmum  Hatip  Mezunlarının  Taşova'da  bir  yeri oldu,  eski  buğday  pazarı,  şimdiki  ilçe  meydanı  Simit  Kefe  üstü olarak  belirlendi  ve  kiralandı.  Üyelerimizin rahatlıkla  gelip  oturacakları,  çay  içip  muhabbet  edecekleri  bir mekanları  var. 


Derneğe  ait  bir web  sitesi  kuruldu, http:/  /www  .tasimder. 
cam/  Bununla  dernek üyeleriyle  her  an  haberleşebilmek  amaç  edinılmişti. 

Taşova  İmam 
Hatip  Ortaokulu  için dersliklere  ders  araç gereçleri  ve  panolar  alındı. 

Taşova  merkezinde  bulunan  İmam Hatip  mezunlarına kahvaltı  veri  İdi. 

İmam  Hatip  okulu  (Ortaokul  ve  Lise) ile  bağlarım  günden güne  sıklaştırdı  ve  güzel  bir  Ortam  Oluşturdu. 

Her  fırsatta  yeni yapılan  (inşaat  halindeki)  İmam  Hatip  Lisesi  binasının  takibini yapmaktadır.  Bu  gün de  temel  atma  töreni yapılmıştır.  Hep  birlikte  tüm  üyelerimiz  orada  hazır  bulunmuştur.  Demek  Başkanımız  tüm  katılımcılara da  teşekkür  etmiştir. 

Okulumuzun  İs¬ 


tanbul  mezunlarının yardım  ve  katkılarıyla 15-17  Mayıs  2D15  tarihleri  arasında  tarihi ve  kültürel  miraslarımızı  yerinde  görmek için  İstanbul  Gezisi  düzenlemiştir. 

Toplantıda  Planladıklarımız: 

Der neğ imiz.  Ûkulumuzun  40.  yılında, bu  Ramazan  Bayramı'nın  3.  gününü  (19 Temmuz  2015  Pazar gününü)  Vuslat  Günü ola  rak  planlamıştır. 
Okulumuz  Mezun ve  Mensuplarıyla  ilgili bir  Dergi  hazırlığımız başlamıştır. 

okulumuzdan üniversiteyi  kazanan çocuklarımıza  nakdi yardım  (en  az  kayıtlarda  olsun  yardımcı olsun  diye)  edilmesi planlanmıştır., 

Okulumuz  Öğrencileriyle  17  Aralık  2015 
Konya  Şeb-i  âruz  törenlerine  gezi  programı  planlamıştır. 

Dernek  üyelerimiz  her  fırsatta  Oku¬ 


lumuz  lise  ve  ortaokul  una  öğrenci  yönlendirme  konusunda fikir  biri  İğine  varmıştır, 

diye  açıklamada bulundu  ve  bundan sonra  Dernek  faaliyetleri  üzerinde  olumlu  tartışmalar  yapılarak  daha  güzel  işlere vesile  olunması  noktasında  kendilerine  yardımcı  olunmasını  iste¬ di.  Bâzı  konularda  fikir alışverişinde  bulunuldu. 

Başkan  Hüseyin 
Aytaş  katılımcı  arkadaşlara  teşekkür  ederek  toplantıyı  sona  er^ 


dindi. 

TAŞIMDER  (Taşova  İmam  Hatip  Lisesi Mezunları  ve  Mensuplan  Demeği)  üyeleri sık  sek  buluşacaktan, birbirieriyle  hasbıhal edip  sorunlarını  paylaşacakları,  ortak  kararlar  alacakları  bir  yer arıyordu.  Aşağıdaki haritada  belirtilen merkezi  yerde  bir  evi var  artık,  dayalı  döşeli, ev  ortamı  gibi  sıcak  bir yuva.  Taşova  çarşı  İçi Meydanı  (Eski  Dene Pazarı),  simit  Kafe  üstü. 


Taşovalı  Kaymakamdan... 


(1.  Sayfadan  devam) 

Kaymakam  Kudret  Kumaz'ın  26  Mayıs 
2015  Salı  günkü  ziyaretçisi  ilçemizin  Kavaloluğu  köyünden  yetişen  Samsun-Ladik  ilçesi  Kaymakamı  Mustafa  Temiz  idi. 


Ladik  Kaymakamı  Temiz,  Samsun  19 
Mayıs  (Ballıca)  ilçesinden  olan  Kaymakamımız  Kudret  Kurnaz  ı makamında  ziyaret  ederek  hayırlı  olsun  dileğinde  bulundu. 


AZAP  YOLU 

Baj. 


Mevsim  bahara  yüz  butmuş,  nisan  ayının  son günlerinde  lapa  tapa  har  yağıyordu. 

Yaşadığım  şehir  yönünü  kış'a  çevirmiş  muhabbetli günlerin  özlemini  gidermek  ister  gibi  eski  günlenni yeniden  yaşıyordu.  Ayazdı,  soğuktu,  akşamın  serinliği edalarda  geziyor,  kaloriferler  görevine  yeniden başlıyordu. 

Sabah  ve  akşam  soframızı  balkona  kuracakken, bahara  hazır  elbiselerimiz»  hazırlamışken,  aylardır  ara koridorda  bekleyen  çiçeklerle  güneşi  buluşturacakken kar  yağışıyla  geceye  aktığımız  akşamlardı. 

Üşüyen  kuşlar,  kedllerr  toprak  altında  ve  üstünde evi  barkı  olmayan  ne  kadar  canlı  varsa  bu  akşam  üşüyor diye  düşünüyorum. 

Beklenenin  olmadığı  mevsimler,  aylar,  haftalar  ve günlerde  fiziğin  ve  kimyanın  değiştiği  gecelere gülümsüyorum. 

Bu  tür  gecelerde  hüzün  çöker,  ne  yapsanız,  meşgul olsanız,  ezel  çahşmalarla  oyalanmak  isteseniz  de özlenen  ne  varsa,  bir  bir  hatırlanır,  bir  telefon  kadar yakın  olduğuna  inandığınız  hasrete  ulaşamazsınız. 

uzaklarımı  yakınlaştırmaya  çalıştığım,  üşüdüğüm, titrediğim,  duygu  yüklü  okluğum  bir  akşamdı.  Telefon çalıyor,  vaktin  ateşi  ulaşıyor,  azap  yolculuğuna  çıkmış  bir dost,  bir  kardeş,  gönül  inşam  Mehmet  Şükrü  Baş  ses veriyor  gecenin  ortasında . 

Geceyi  aydınlatan,  ısıtan,  dışarıda  lapa  lapa  yağan karı  unutturan  tür  ses,  "istediğin  şiirleri"1  gönderdim diyor. "  Bir  bataver." 

Uzun  zamandır,  şiirlerini  ve  yazılarım  yakından tanıdığım  dostun,  şiir  kitabı  çıkarması  gerektiği konusunda  kendisini  teşvik  eden,  sohbet  edenlerden biri  de  beni  m  İşte  o  günlerde  şiirlerin  büyük çoğunluğüfıu  okuyor,  her  yem  şiire  başladığımda,  haklı olduğumu  da  kendi  kendime  teyit  ediyorum. 

Şükür  kısa  sure  sonra  "Azap  Yolu,  Güzü  Yaşlı  Şiirler" adıyla  çok  şükür  okuyucuları  ile  buluşuyor.  Ben kendisine  telefon  dahi  etmeden  hemen  incelemeye boşaldığım  kitapla  ilgili  haftalık  yazıma  başlıyorum. 

“Kadim  dostum,  sevgili  kardeşim  Osman  BAŞ beyefendiye  en  kalbi  sevgi  ve  saygılarımla.  Mehmet Şükrü  BAŞ  /  aa.D5.2dl5/  Elazığ"  Eyvallah. 

Kitabın  sayfalarında  uzun  sürecek  bir  yolculuğa çıkıyorum.  “Ağladım"  bir  sevda  şiiri; 

“  Bir  garip  sevdayı,  sardın  başıma; 

Şiirde  ağladım,  sözde  ağladım. 

Dokonsalartele,  sel  olur  yaşım; 

Kemanda  ağladım  ,  sazda  ağladım." 
şiirlerinde  hayatının,  kederlerini  ve  küskünlüğünü dile  getiren  şair, "Yağmur “şirinde; 

"Het  karm,  yağmurun  yağdığında, 

□dam  sıcak  olsa  da  üşürüm. 

Yalnızlan,  kimsesizleri, 

Yalınayak  yetimleri  düşünürüm." 

"şiirlerinin  ilhamının  atı,  mayasının  gözyaşı" olduğunu  ifade  ediyor.  Kasım  1964  yılında  yazdığı "Düğün  Alayı"  şiirinden  son  dörtlük; 

“Bir  bakın dostlanm,  bü  düğün  kimin? 

Bunca  zevk-ü  sefa  acep  kim  için? 

Beni  Mecnun  edip  giden  sevgilim, 

Sana  arkandan  bakan  ağlasın." 

□koyucuların,  şiirler  arasındaki  yolculuğunda kendi  hayatından  kesitler  bulacağı,  duygu  alacağı  anlar çoğunlukta  olacaktır.  Kitapta,  dini  ve  milli  şiirler  de vardır.  İlk  şiir  kitabım  yılların  birikimi  ve  derinliği  ile bütünleştiren  şairin  yeni  kitaplarının  okoculara  ulaşması arzusuyla  tebrik  ediyor,  başarılarının  devamım diliyorum.  Şairin  kızına  yazdığı  K1ZIMT1-  şiiriyle  yazımı tamamlamıyor,  ilerleyen  günlerdeki  yazılarımdan  bir tanesi  yine  "Gözü  Yaşlı  Şiirler"  olacağım  düşünüyorum. 

“  Sen  daha  küçüksün  gurbet  neyine? 

Bu  yaşta  gurbeti,  bilmezsin  kızım. 

Damla  damla  yaş  olsun  gözlerime; 

Göz  bebeğimden  düşmezsin  kızım." 


Genel  Kurul  ilanları: 170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 5-0.00  TL 

Zayii  ilanları:  20,00  TL Tüzük  ilanı:  300  TL {Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 


Yurtiçi  6  Aylık.:  İZO.Oö.  TL Yurtiçi  13  Aylık:  3S.Ö0  TL Yurtdışı  6  Aylık:  35  EURO Yurtdışı  13  Aylık:  75  EURO 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02/06/2015 


Trafik  Kazası:  2  ölü 


hâraklı  köyünden  Yükarıbarakiı'daki  «ağlık  ocağına gitmekte  filan  57  HC  852  plaka  nfiCiJ  traktör  virajı  alamayıp,  takla  atarak  dereye diiştü . 

Mithat  Tutarf  45)  yönetimindeki  traktörde  bulunan sürücünün  eşi  Yasemin  [40) 


tar  olay  yerinde  hayatım kaybetti.  Sürücü  Mithat  Tutar  yaralı  olarak  Taşova Devlet  Hastanesinden,  Amasya  şeref  edd  in  sabun - cuuğlu  Eğitim  ve  Araştırma  Hastanesine  sevk  edildi. 

Olayla  ilgili  soruşturma sürüyfir. 


Mehmet  Sarı  köyünde Mevlid-i  Şerif  okuttu 


Milliyetçi  Hareket Amasya  milletvekili  adayı Mehmet  Sarı,  rahmetli  babası  Hacı  Ömer  San  için  Mevlid-i  Şerif  ve  Kuran -ı  Kerimekuttu. 

Milletvekili  adayı  Mehmet  Sarı 'r ın  köyü  olan  ilçemize  bağlı  Ulu  koy 'dc  düzenlenen  mevlid  programına  vatandaşlar  yoğun  katılım  gösterdi.  İkindi  namazının  ardından  Mevlid-i  Şerifin  okundu  ve  dualar  yapıldı.  Yaklaşık  3  bin  500  civarında  vatandaşın  katıldığını  mevl  id¬ de  duaların  ardından  yemek ikramı  yapı  İdi. 

Mevlid  programının  sonunda  MHP  Amasya  îl  Başkam  Kadir  Kutay  Samsun  ve Taşova  İlçe  Başkam  Aslan 
Berber,  konuşma  yaparak  7 
Harran'daki  seçimlerde  Amasyanm  evladına  sahip çıkmasını  beklediklerini  ifade  ettiler. 

MHP  Amasya  milletvekili adayı  Mehmet  san  ise  yoğun 


teşekkür  etti.  San,  kendisini hemdertleri  ne  anlatmanın zor  olduğunu  belirterek,  "Taşovalı  olmak  bizim  için  farklı bir  duygu.  Kendimi  size  anlatırken  zorlanıyorum.  Babamın  manevi  mirasım,  batırasım  yaşatmak  istiyorum.  Bu anlamda  sizlere  kendimi  anlatmak,  Ta  şova  lı  olmayana kendimi  anlatmaktan  zor. 
Malumunuz  seçimler  yaklaşıyor.  İçinizden  biri  olduğumu  biliyorsunuz.  Bu  seçimlerde  ya  Amasya'nın,  Taşova'nın  evladım  seçeceksiniz ya  da  Amasya'da  oy  dahi  kullanamayan  adayları*  seçecekseniz.  Tercih  sizin" dedi. 

Mevlid  programının  ardından  vatandaşlara  lokum ikramı  yapıldı.  Sora,  mevlide iştirak  eden  hemşerilerinl tek  tek  tokalaşa  ra  k  uğ  uriad  ı . 
Mehmet  Sarı,  çocukların  ve bayan  lan  n  ısrarını  kırmayarak  fotoğraf  da  çektirdi. 


Cuma  günü  5  ihale  yapıldı 
5  ihalede  3  Haziran  da 


İlçemiz  Kaymakamlığı, Köylere  Hizmet  Götürme Birliği  tarafından  Kaymakam  Kudret  Kurnaz  başkanlığında  29  Mayıs  2015  Cuma günü  s  ayrı  ihale  gerçekleştirdi. 

Cuma  günü  öğleden  önce  saat  10.00'da  Yukarı  Boraklı  köyü  İçme  suyu  onarım tesisi  inşaatı  ve  saat 11. 00 'de  Aşağı  Boraklı  köyü İçme  suyu  onarım  tesisi  inşaatı  yapım  işinin  ihalesini yapan  Birlik  Komisyonu, öğleden  sonra  Çılkıdır  köyü Sulama  tesisi  yapım  lş^r  Dereköy  köyü  Sulama  tesisi  tamamlama  yapım  işi  ve  şeyhli  köyü.  Meşeli  mezrası  Basınçlı  Sulama  tesisi  yapım  işi 


ihalesini  tamamladı. 

Köylere  Hizmet  Götürme 
Birliği  İhale  Komisyonu;  3 
Haziran  2015  Çarşamba  günü  saat  09.30rda:  şeyhli  köyü  İçme  suyu  İkmal  onarım işi,  saat  10.30  da:  Alçakbel köyü.  Dere  mezrası  İçme  suyu  İçme  suyu  inşaatı  yapım işi,  saat  11.15'de:  Kozluca köyü.  Alan  mezrası  İçme  suyu  tesisi  inşaatı  yapım  işi, saat  14.00'de:  Kozluca  köyü,  Telisayan  mezrası  l  adet L=  a  metre  5x3  kutu  menfez inşaatı  yapım  işi,  saat 15.00'de;  Aşağı  Boraklı köyü,  Ediyeri  mezrası  2  adet L=  10  metre  2x1  kutu  menfez  inşaat»  yapım  İşi  ihalelerini  gerçekleştirecek. 


Sağlık  Meslek  Lisesi  mezunları İstanbul'da  buluştu 


min  daha  da  önemlisi  §*v- 


1992  yılından  bu  yâna  eğitim -öğretime  ara vermeden  devam  eden  ilçemiz  Sağlık  Meslek  Lisesi mezunlan  geleneksel  hale getirdikleri  mezunlar  buluşmasını  bu  sone  İstanbul'da  gerçekleşti  rdiler. 

Buluşmaya  Tokat,  Amasya,  Taşova,  Bursa  ve değişik  yerlerden  gelenler oldu.  Buluşma  İstanbul Çamlıca 'da  kahvaltı  ile başladı.  Kahvaltıda  eski  ve yeni  mezunlar  birbirleri  ile tanıştılar.  Eski  günler  anıldı.  Yıllar  sonra  lise  hatıraları  canlandı.  Mezunlar kahvaltı  esnasında  Sağlık Meslek  Lisesi  eski  müdürü Fesih  Aktaş'ın  çıkarmış  olduğu  "Bir  Katre  Can"  adlı şiir  kitapları  m  Fesih  hocaya  imzalattılar. 

Kahvaltıdan  sonra Minlatürk  gezildi.  Eminönünde  balık  ekmek  yenildikten  sonra  tekne  ile  İstanbul  boğazı  gezildi.  Tekne  turu  sonrasında  Bey  oğlu'  n  da  nezih  bi  r  resta  urantta  akşam  y  emeği  yenildi. 

Buluşmada,  22  yıl Sağlık  Meslek  Lisesinde öğretmenlikr  müdür  yardımcılığı  ve  müdürlük  yapan  Fesih  Aktaş etkinlik  ile ilgili  duygu  ve  düşünceleri  ni  ise  şöyle  d  i  le  geti  rdi ; 


"Siz  mezun  öğrencilerimizle  birlikte  olmaktan duyduğum  memnuniyeti  îfade  edemiyorum. 

Okulumuzun  mezunlarıyla,  bağının  kopmaması,  temel  anlayışımızın önemli  öğelerinden  bir  tanesidir.  Türkiye'de  bu  İşi çok  daha  İyi  yapar  durum¬ da  çok  lise  olduğunu  biliyorum.  Bdylesi  günlerde hasret  kokan  kucaklaşmalar  eşliğinde  yüz  yüze gelmek,  hatıraları  yâd  etmek  çok  farklı  bir  duygudur. 

□  kullar  toplumun  refahına  ve  geleceğine  çok şeyler  kazandıracak  insanlar  yetiştirmek  durumundadır.  BİzIlt  yıllarca bulunduğumuz  çevrenin değişimine  Öncülük  eden bir  duruşa  sahip  olduk. 
Hep  iyi  eğitim  vermeye hep  kaliteyi  kovalamaya çalıştık.  Kısıtlı  imkânlara rağmen  ulusal  anlamda ses  getiren  sayısız  basanlara  imza  attık.  Hep  daha İyisini  yapmaya  gayret gösterdik.  Ve  sonuçta  sizin gibi  değerlere  sahip  olduk. 
Sizler  hem  bizim  hem  okulu  rıuzurt  değerliler^  değerlerisiniz.  ''vuslat11  0- larak  telakki  ettiğim  bu buluşmalar  vefanın,  özle¬ 


minin  göstergesidir.  Altı  yıl önce  başlattığımız  bu  kucaklaşma  ömüriük  olsun diliyorum.  Hepinizi  sevgiyle  Öpüyorum." 

Tertip  Komitesi  yaptığı  açıklamada;  "Buluşmaya  katılan  mezunlar, buluşmalarımız  ber  yıl  ara vermeden  yapmaya  çalışacağız.  Okulumuzdan mezun  olan  büyük,  küçük, bay,  bayan  demeden  bu etkinliğimize  katılmalarım bekliyoruz.  Buluşmaya 


katılmak  isteyen  fakat mazeretleri  nedeniyle  katılamayan  arkadaşlarımız¬ da  telefonla  ulaşarak  birlikteliğimize  katıldılar.11 
dedi. 

Gelecek  yıl  içerisinde gerçekleştirilmesi  planlanan  buluşma  ile  ilgili  fikir ahş  verişinde  bulunuldu. 
Gelecek  yılkı  buluşma  için daha  güzel  bîr  organizasyonla  tüm  mezunların katılımı  sağlanmaya  çalışılacaktır  den  i  İdi. 


Sağlık  çalışanları  iş  bıraktı 


Samsun'da  uğradığı silahlı  saldın  sonucu  hayatım  kaybeden  Opr.  Dr. 
Kamil  Furtun  İçin  sağlık çalışanlan  ilçemizde  iş  bırakma  eylemi  yaptı . 

İlçe  Sağlık  Müdürü 
Dr.  Ezgi  çimen  "Samsun Göğüs  Hastalıktan  Hasta  - nesi'nde  Göğüs  Cerrahisi Uzmanı  olarak  görev  yapmakta  olan  hekimimiz  Op. 
Dr.  Kamil  Furtun 'u  menfur bir  saldın  sonucu  kaybetmiş  olmanın  üzüntüsünü yaşıyoruz. 

İnsan ımızm  sağlığı  Için  canlar  başla  ve  aşkla görev  yapan  sağlık  çalışanlarımıza  yönelik  her türiü  şiddeti,  kimden  ve 


nasıl  geldiğini  ayırt etmeksizin  lanetliyoruz. 
İnsan  hayatına  kast  edilerek  ortaya  konan  bu  korkunç  olay  bizleri  ve  sağlık camiamızı  derinden  sarsmıştır. 

Sevginin,  merhametin  ve  hoşgörünün sembolü  olan  bir  sahada böylesi  kahreden  olaylann bir  daha  yaşanmamasını yürekten  temenni  ediyorum.  Hayatını  kaybeden Kamil  Furtun  meslektaşımıza  Cenab-ı  Hak'tan  rahmet,  kendisi  de  bir  meslektaşımız  olan  değerli  eşleri  başta  olmak  üzere  evladı  ve  tüm  yakınlarına  sabırlar  diliyorum.  Milletimi¬ 


zin  ve  Sağlık  Camiamızın başı  sağ  olsun"dedi. 

Toplum  Sağlığı  ve 
Aile  Sağlığı  Merkezi  çalışanları  daha  sonra  toplu¬ 


ca  yürüyerek  Taşova  Devlet  hastanesine  giderek  orada  yapılan  meslektaşlannmm  İş  bırakma  eylemine  katıldılar. 


T.C. 

TAŞOVA 
İCRA  DAİRESİ 
20 14/308  TLMT. 

TAŞINIRIN  AÇIK  ARTIRMA  İLANI 

Aşağıda  cins,  miktar  ve  değerleri  yazılı  mallar  satışa  çıkarılmış  olup: 

Birinci  artırmanın  aşağıda  belirtilen  gün,  saat  ve  yerde  yapılacağı  ve  o  gün  kıymetlerinin  %50'sine  istekti bulunmadığı  taktirde,  yine  aşağıda  belirtilen  gün,  saat  ve  aym  yerde  2.  artırmanın  yapılarak  satılacağı;  şu  kadar  kİ, artırınca  bedelinin  malın  tahmin  edilen  değerinin  ‘ftSD'sini  bulmasının  ve  satış  isteyenin  alacağına  rüçbam  olan alacakların  toplamından  fazla  ot  masın  m  ve  bundan  başka  paraya  çevirme  ve  payların  paylaştırma  giderlerini geçmesinin  şart  olduğu,  birinci  artırmadan  on  gün  Önce  başlamak  üzere  artırma  tarih  İnden  Önceki  gün  sonuna  kadar esabs.uyap.gov.tr  adresinden  elektronik  ortamda  teklif  verilebileceği,  birinci  artırmada  istekli  bulunmadığı takdirde  elektronik  ortamda  birinci  artırmadan  sonraki  beşinci  günden  başlamak:;  üzere  ikinci  artırma  gününden önceki  gün  sonuna  kadar  elektronik  ortamda  teklif  verilebileceği,  mahcuzun  satış  bedeli  üzerinden  aşağıda belirtilen  oranda  KDV/nin  alıcıya  alt  olacağı  ve  satış;  şartnamesinin  icra  dosyasından  görülebileceği;  gideri  verildiği takdirde  şartnamenin  bir  örneğinin  isteyene  gönderilebileceği;  fazla  bilgi  almak  isteyenlerin  yukarıda  yazılı 
dosya  \numarsıyla  dairem  ize  başvurmaları  ilan  olunur.  26/05/ 2015 


1  .İhale  Tarihi  :  28  /  07/  20 15  gü  nü,  saat  i  1:00  -  il  i  05  arası . 

2. İha  le  Tari  hi  :  13  / 08/  201 5  günü,  saat  1 1:00  -1 1:05  arası . 

İhale  Yeri  :  cingöz  oteparkı-Taşova  Amasya  ka  ra  yol  u  S.km-Taşova  Amasya 

Ho  Takdir  Edilen  Değeri  TL.  Adedi  KDV  Cinsi  (Mahiyeti  ve  Önemli  Nitelikleri) _ 

1  38.000  00  1  %1  60 K5 213 Plakalı,  200a Model, FORD Maika,MDHDEO 

1.6  TTTANIUM  Tipli,  7Y31874  Motor  NOİU, WF0DXXGBBD7Y31B74  Şasi  Holü ,  benzi  ni!,  Rengi duman  Gri,  lastikleri  eski  muhtelif  çizik  ve  vuruklar mevcut  ruhsatı  ve  anahtarı  var. 
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TC. 

TAŞOVA 

{SULH  HUKUK  MAH.)  SATIŞ  MEMURLUĞU 2015/1  SATIŞ 

TAŞINMAZIN  AÇIK  ARTIRMA  İLANI 

Satılmasına  karar  v«rîİĞrt  taşınmazın  cinsi,  niteliği,,  kıymeti,  adedi,  önemli  ezellikleri; İNO'LUTASM  MAZIN 

Özellikleri  ;  Amasya  İlr  Taşova  İlçe,,  İS  7  Ada  No,  13  Parsel  No,  Tepe  Ma  hailesinde  olup İmar  planı  içerisinde  dikdörtgen  şeklinde,  meskûn  alanda  boş  düz  arsa  vasfı ndadır.  Bir cephesi  imar  yoludur. 

:  339,09  m 2 

:İmarPlanı  İçerisindedir. 

;  30.32S.30  TL 
İS 


Yüzölçümü 
İmar  Durumu 
Kıymeti 
KDV  Dram 
Kaydın  dahi  Şerh  I  er 

2.  satış  Günü 
Satış  Yerî 

2 NO1  LU  TAŞINMAZIN 
Özellikleri 


i  20/07/2015  günü  10:00  10:05  arası :  14/ 08/ 20 15 günü  10:00  -10:05  arası ;  Taşova  Ad  Üyesi  Yazı  İşleri  Müdürlüğü  Odası 


;  Amasya  İl,  Taşova  İlçe,  107  Ada  No,  9  Parsel  No,  Yemişen Mahallesi  Samsun  Caddesi  Mevkiinde  olup,  tek  katlı  kargirev  ve  ahşap  vasfı ndadır.  imar 
planında  İmar  parselidir.  Dikdörtgen  şeklindedir.  Arsa  üzerinde  1  adet  Nar,  1  adet  vişne,  2 
adet  kiraz,  1  adet  ayva,  1  adet  incir  ve  1  adet  çam  ağacı  bulunmaktadır.  Bina  değeri: 27.744,75TL,  arsa  bedeli  115.000,00 TL, ağaçların  bedeli  1.006, 25  TL'dir. 


Yüzölçümü 
İmar  Durumu 
Kıymeti kdv  oranı 
Kaydın  dahi  Şerhler 

2.  satış  Günü 
Satış  Yeri 

1  NOTU  TAŞINMAZIN 
Özellikleri 


1  45Qıîi2 

;  İmar  Planı  İçerisindedir, î  161.751,00  TL 

i  20/ 07/ 20 15 günü  10:15  -10:20  arası :  14/ 08/ 20 15 günü  10:15  -  10:20  arası Taşova  Ad  I  iyesi  Yazı  İşleri  Müdürlüğü  Odası 


;  Amasya  İl,  Taşova  İlçe,  150  Ada  No,  s  Parsel  No,  Yemişen Mah.  Mustafa  Bey  Caddesi  Mevkinde,  İmar  planı  içerisinde  olup  kadastrol  parsellidir. 
Tapuda  ahşap  ev  ve  bahçesi  vasfındadır.Üzerinde  tek  hatlı  mesken  binası  vardır, Diâtörtgen  şeklinde  imar  yoluna  cephesi  bulunmaktadır.  Bina  bedeli  l.D50rG  TL,  arsa bedeli  15.770,00  TL'dir. 

;  134  m2 

:  İmar  Planı  İçerisindedir, i  15.770,00  TL i  *A1B 


:  20/ 07/ 20 15  günü  10:10 :  14/ 03/ 20 15  günü  10:30* 

:  Taşova  Ad  i  iyesi  Yazı  İşleri  Müdürlüğü  Odası 


10:1 5  arası 
10:35  arası 


i  20/ 07/ 20 15  günü  10:45  -10:50  arası :  14/ 03/ 20 15  günü  10:45  -10:50  anası :  Taşova  Ad I iyesi  Yazı  İşleri  Müdürlüğü  Odası 


Yüzölçümü 
İmar  Durumu 
Kıymeti 
KDV  Oranı 
Kaydmdakı  Şerhler 

1.  satış  Günü 

satı  ş  Yeri 

4 NO* 1  LU  TAŞINMAZIN 
Özellikleri  ;  Amasya  İlr Taşova  İlçe,  111  Ada  No,  171  Parsel  No,  Doğu  Mahallesi  Akyazı Mevkiinde  olup  Taşlı,  kumlu-tmlı  toprak  yapışma  sahip  kürü  tarım  arazisidir.  %30  eğimli boz  arazi  yapısında  olup  üzerinde  ekonomik  değere  sahip  ağaç  bulunmamaktadır.  1/1'ü imar  planı  dışındadır.  2/3*ü  imar  planı  içerisıdedir. 

Yüzölçümü  :  4.991,76  m2 

İmar  Durumu  1 1/3'ü  İmar  planı  dışındadır.  2/3  ü  imar  planı  içerisindedir. 

Kıymeti  :  133.031,20  TL 

KDV  Omni  :^tl8 

Kaydmdahi  Şerh  I  er 

Satış  Yeri satış  şartları: 

İhale  açık  artırma  suretiyle  yapılacaktır.  Birinci  artırmanın  yirmi  gün  öncesinden, artırma  tarihinden  önceki  gün  sonuna  kadar  esatis.uyap.gov.tr  adresinden  elektronik ortamda  teklif  verilebilecektir.  Bu  artırmada  tahmin  edilen  değerin  %50  sini  ve  riiçhanlı alacaklılar  varsa  alacakları  toplamını  ve  satış  giderlerini  geçmek  şartı  ile  ihale  olunur. 
Birinci  artırmada  İstekli  bulunmadığı  takdirde  elektronik  ortamda  birinci  artırmadan sonraki  beşinci  günden,  ikinci  artırma  gününden  Önceki  gün  sonuna  kadar  elektronik ortamda  teklif  verilebilecektir.  Bu  artırmada  da  malın  tahmin  edilen  değerin  %50  sini, rüçhanh  alacaklılar  varsa  alacakları  toplamım  ve  satış  giderlerini  geçmesi  şartıyla  en  çok artırana  ihale  olunur.  Böyle  fazla  bedelle  alıcı  çıkmazsa  satış  talebi  düşecektir. 

Artırmaya  iştirak  edeceklerin,  tahmin  edilen  değerin  «Vfe,  20'si  oranında  pey  akçesi  veya bu  miktar  kadar  banka  teminat  mektubu  vermeleri  lazımdır.  Satış  peşin  para  iledir,  alıcı isteğinde  (İD)  günü  geçmemek  üzere  süre  verilebilir.  Damga  vergisi,  KDV,  1/2  tapu  harcı ile  teslim  masraftan  alıcıya  aittir.  Tellaliye  resmi,  taşınmazın  aynından  doğan  vergiler satış  bedelinden  0den  i  r. 

İpotek  sahibi  alacaklılarla  diğer  ilgilerin  (’)  bu  gayrimenkul  üzerindeki  haklarım özellikle  faiz  ve  giderlere  dair  olan  iddialarını  dayanağı  belgeler  ile  (15)  gün  içinde dairemize  bildirmeleri  lazımdır:  aksi  takdirde  haklan  tapu  sicil  ile  sabit  olmadıkça paylaşmadan  hariç  bırakılacaktır. 

Satış  bedeli  hemen  veya  verilen  mühlet  içinde  ödenmezse  İcra  ve  İflas  Kanununun 
131  üncü  maddesi  gereğince  ihale  feshedilir.  İhaleye  katılıp  daha  sonra  ihale  bedelini 
yatılmamak  sureti  ile  ihalenin  feshine  sebep  olan  tüm  alıcılar  ve  kefilleri  teklif  ettikleri bedel  ile  son  ihale  bedeli  arasındaki  farktan  ve  diğer  zararlardan  ve  ayrıca  temerrüt faizinden  müteselsilen  mesul  olacaklardır.  İhale  farkı  ve  temerrüt  faizi  ayrıca  hükme hacet  kalmaksızın  dairemizce  tahsil  olunacakr  bu  fark,  varsa  öncelikle  tem  inat  bedel  İnden alınacaktır. 

şartnamer  ilan  tarihinden  itibaren  herkesin  görebilmesi  için  dairede  açık  olup  gideri verild  iği  takdirde  isteyen  a  I  ıcıya  bi  r  örneği  gönderilebili  r. 

Satışa  iştirak  edenlerin  şartnameyi  görmüş  ve  münderecatım  kabul  etmiş sayılacakları,  başkaca  bilgi  almak  isteyenlerin  2015/1  Satış  sayılı  dosya  numarasıyla 
müdürlüğümüze  başvurmaları  ilan  olu  nur.  22/ 05/ 20 15 


ZAYÜ- 

Taşova  Nüfus  Müdürlüğünden  almış  olduğum  Nüfus  Hüviyet  Cüzdanımı  kaybettim. 
Hükümsüzdür 

Abdurrahman  şahin  (Esençay  Köyü) 


ZAYn- 

Taşova  Nüfus  Müdürlüğünden  almış  olduğum  Nüfus  Hüviyet  Cüzdanımı  kaybettim. 
Hükümsüzdür 

Hamil  Demir  f  Ballıca  Köyü) 


Şahinler  köyünde uçurtma  şenliği yapıldı 


İlçemiz  bağlı  şahinler köyü  ilkokulu  tarafından uçurtma  şenliği  düzenlen¬ di. 

Okul  bahçesinde  Önce  piknik  yapan  öğrenciler daha  sonra  Öğretmenleri ite  birlikte  uçurtmalarını 


hazırlayıp  okulun  yakının¬ da  ki  boş  arazide  uçurtmalarını  uçurdular. 

Okul  Müdürü  Mustafa Aydın  *  Bu  yıl  okulumuzun son  günleri  olması  nedeni üe  çocuklarımıza  farklı  bir etkinlik  yapmak  amacı  ile 


uçurtma  şenliği  düzenledik.  Taşova'dan  iki  adet birinci  sınıf  öğrencilerimizde  misafir  olarak  etkinliğimize  katıldı.  Bu  etkinlikten  hem  çocuklarımız  hem  de  bızler  memnun olduk. 

Bizim  çocuklarımız öğrencilerimiz  malum  köy çocukları  bunları  pek  bilmiyorlar.  Bu  etkinliği  tiğrencilerimizim  öğretmenlerine  bizde  uçurtma  uçurtmak  istiyoruz  acaba yapabilir  miyiz  diye  istek de  bulunmaları  üzerine hemen  arkadaşlarımızla bu  uçurtma  şenliğini  düzenledik. 

Okul  idaresi  olarak bu  tür  etkinlikleri  sık  sık yapmak  arzusu  ndayız^  dedi. 


İlçemize  ŞOK  Ticaret Şirketler  Grubunun 


2568.  Şubesi  açıldı 


Televizyonda  reklamı yayınlanan  ürünün  2  gün çinde  raflara  düştüğü  ilçemiz  yeni  bir  marketle tanıştı. 

ŞOK  Marketler ret  A.Ş.'nir  256S. 
sının  açılışı  28  KayiS Perşembe  günü  gerçekleştirildi.  Yeşiiırmak Fesi,  Mustafa  Kemal caddesinde  (Otogar şisı)  saatız.JO'da açılış  törenine  çok vata  ndaş  davet  katıld  ı . 


T.C 

TAŞOVA 

ASLİYE  HUKUK  MAHKEMESİ 

(TİCARET  MAHKEMESİ  SIFATIYLA) 

sayı  i  2015/221  Esas  14/05/ 2D15 

İLAN 

Davacı  r  TORUNLAR  OTOMOTİV  İNŞAAT KUYUMCULUK  ENERJİ  ÜRETİMİ PETROL  ÜRÜNLERİ  TURİZM  TEMİZLİK ZİRAİ  ÜRÜNLER  HAYVANCILIK  GIDA İHTİYAÇ  MADDELERİ  VE  TAŞIMACILIK PAZARLAMA  SANAYİ  VE  TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ  ile  arasında  mahkememizde görülmekte  olan  İflas  (İflasın  Ertelenmesi} davası  nedeniyle; 

Davacılar  hakkında  iflasın  ertelenmesi davası  açıldığından  itiraz  etmeyen  alacaklıların  İİK.  179. maddesi  gereğince  15  gün içinde  davaya  müdahale  ederek  veya  itirazda  bulunarak  iflas  gerektiren  bir  hal  bulunmadığını  İleri  sürmek  suretiyle  talebin reddini  isteyebilecekleri,  hususu  illanen  tebliğ  olunun 


T.C. 

TAŞOVA 

ASLİYE  HUKUK  MAHKEMESİ  T  LA  N 

ESAS  Na;  2D14J  474  A  1 1 

Karar  No; 2015, '353 Davanın  KABULÜNE 

1-  Amasya  İli,  Taşova  İlçesi,  Ilı  pınar Köyü,  Cilt  No:  34,  Hane  Nû:  13  BSM.35dc nüfusa  kayıtlı,  Hüseyin  ve  Mukadder  oğlu, Taşova  03. Dİ. 1969  doğumlu  15709470092 T.C.  Kimlik  numaralı  Mustafa  YILMAZ'ın kütüklerdeki  bu  kaydının  İPTALİNE,  Taşova Asliye  Hukuk  Mahkemesinin  30/09/2014 tarih  ve  2014/474  esas  2015/353  karar sayılı  h  ühm  ü  ile  ka  rar  verilm  iştir. 


Berat  Kandilini 


idrak  ettik 


Mübarek  ramazan  ayının  müjdeci  si  Berat  Kandili  ilçemizde  ve köylerinde  yapılan merasimlerle  ıd- ra  kedi  İd  i. 

Akşam  namazı sonrası  başlayan mevlidi  şerife  çok sayıda  vatandaş 


katıldı. 

Yatsı  namazı cemaatin  fazlalığı nedeni  ile  camii bahçesinde  eda edildi.  Namaz  çıkışı  ilçemiz  belediyesi  tarafından cemaata  helva  ve mey  ve  suyu  ikramı yapıldı. 
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Kumlucalılar  İstanbul'da  piknikte 


Istan  bu  t1  da  faaliyet gösteren  ve  son  yıllarda yaptığı  önemli  etkinlikler¬ de  adım  duyuran  KufflluCâliiar  Demeği  başkam  Mehmet  Önder  ve  yönetimi¬ nin  yoğun  çalışmaları  neticesinde  gerçekleştirilen piknik  gününde  Kumluca’ I  ila  r  doyasıya  eğlendiler. 

Programın  SUftUrtlu Televizyon  ve  Radyo  program  sunucusu  Salih  Turg  ut yaparken,  orkestrada  Cemil  Solak  sahne  alarak,  Amasya  yöresel  oyun  havalan  ve  devamında  Türkiye  gündemi  türkülerini icra  etti. 

Piknik  alanındaki Kuıtılutahlan  yönetimi  ile birlikte  ziyaret  ederek sohbet  eden  Başkan  Mehmet  Önder,  fotoğraflarım 


çektirdiği  üyelerinin  bu eğlenceli  güne  İlişkin resimlerini  de  derneğin fatebook  sayfasında  yayınladı. 

Kumluca  (Buladan) Dernek  yönetimi 

Mehmet  Önder  (Başkan)  Emin  Alim,  Hüseyin çağlar,  Muzaffer  şen  ve veyisYılmaz'dan  oluşuyor. 

Başkan  Mehmet  Önder  piknikte  yaptığı  konuşmasında  şunları  söyledi.  ‘  Değerli  üyelerim,  değerli  Kumluca  muhtarım sîzleri  saygıyla  selamlıyorum.  Bugün  yine  tüm Üyelerimiz  gelmişler.  Sîzlerin  katılımı  bizlere  güç veriyor.  2004  yılında  Emin Alim  kardeşimizin  kurduğu  ve  2011  yılında  resmi  olarak  şahsımın  yönetimdeki  arkadaşlarımla  res¬ 


mileştirdiği  derneğimiz  ile bir  hayli  yol  kat  ettik.  Yaptığımız  faaliyetlerimizi  köyümüzün  muhtarı  Mustafa Coşkun  kardeşimle  istişare  içerisinde  şekilde  yapıyoruz. 

Köyümüzün  çeşmesi. 


fırını,  Aşevimiz,  İftar  etkinlikleri,  Sağ lı koçağı  çevre  bakım  onanım,  köy  konağımızın  ve  sosyal  tesisin  yapılması,  Kanalizasyon,  atık  su  arıtımı,  köy  içinin  cadde  ve  sokak-Harının  parke  yapımı.  Su depomuzun  yenilenmesi, aklıma  gelen  bu  hizmetlerimizi  daha  da  çoğaltacağız.  Önümüzdeki  günlerde  de,  Damlama  su  projesi,  Mezarlık  çevresinin ıslahı  ve  İstanbul'da  derneğimize  yer  almak  olacaktır.  Tabii  kİ  bunlân  yine sizlerin  desteği  ile  yapacağız.  Katılım  ve  destekleriniz  İçin  bir  kez  daha  teşekkür  ederken,  her zaman  davetimize  gelen Salih  kardeşime  de  âynca teşekkü  r  ediyoru  m  *  dedi. 


TOKSOY  Üyeleri  ile istişare  toplantısı yaptı 


Kısa  adı  TOKSOY  olan  ve 
20  yıldır  faaliyet  gösteren 
Taşova  Orman  Köylüleri, Sosyal  Yardımlaşma  ve  Dayanışma  Derneği  Başkanı Kazım  Özdemıir,  yönetim  kurulu  ve  üyelerle  demek  binasında  istişare  toplantısı yaptı. 

26  Mayıs  2015  günü  saat 
20.00'de  başlayan  toplantıda  derneğin  faaliyetleri  ve yeni  hizmetler  olarak  neler yapabiliriz  planlaması  yapıldı. 

Dernek  Başkanı  Kazım Özdemlr;  "Demeğin  kuruluşundan  bu  güne  kadar  görev alanlara  teşekkür  ediyorum. 
Bu  toplantıda  demeğimizin üyelerinin  maddi,  manevi bilgi,  beceri,  ekonomi  ve  sosyal  alanlarda  birlikteliğini 


sağlamaktır.  Bu  düşüncelerle  sizlerin  öneri  ve  tekliflerini  değerlendirerek,  gerekirse  bir  danışma  kurulu  0- luşturmak  sureti  ile  yeni faaliyet  alanları  oluşturmak istiyoruz.  Dernek  olarak  eğrtim,  ekonomik  ve  siyasi  alanlarda  yardımlaşmayı  sağlamak  hedefîndeyiz/dedi. 

Üyelerden  Kadir  Yüksel; '‘Orman  köylüleri,  olarak  orman  ürünlerimizden  yararlanmak  için  bir  kooperatif kurulursa  üyelerimize  ekonomik  katkıda  bulunmuş  eluruz.  Bunun  çalışmasını başlatalım"  dedi. 

Toplantıda  çeşitli  Öneriler  d  ile  getirildi,  notlar  alındı  ve  çalışmalara  aralıksız devam  edileceği  vurgulandı. 


Taşova  köylerinde  Mehmet Sarı  rüzgarı  esiyor 


Milliyetçi  Hareket Partisi  Amasya  milletvekili adayı  Mehmet  San  ilçemiz ve  köylerinde  şölen  havasında  ziyaretler  gerçekleşti  rdi. 

Amasya  milletvekili adayı  Mehmet  Sarı’nm, köylere  yaptığı  ziyaretler geç  vakitlere  kadar  sürdü ve  vatandaşlarla  köy  meydanlarında  adeta  bayram havası  estirdi.  3Q  Mayıs 
2015  günü  öğleden  sonra 
10  köye  yaptığı  ziyaretler 
gecenin  12‘sine  kadar  sürdü.  Köy  meydanlarında kalabalık  vatandaş  topluluğunun  sloganlar  ve  alkışları  ile  karşılanan  san, seçim  otobüsünden  halka hitap  etti.  Köy  halkma  çeşitli  ikramların  yapıldığı miting  havasındaki  zi¬ 


yaretlerde  köy  meydanında  kadınların  ilgisi  büyük  oldu.  "Taşova'nın  evladı",  'Oğlum  yolun  a  Çık olsun"  sloganlan  arasında halka  hitap  eden  Sarı, Hemşeriîerine  yaptığı  konuşmada;  “Doğduğum, büyüdüğüm,  yaşamaktan büyük  keyif  aldığım,  doğasım,  insanım  sevdiğimr havasım  kokladığım,  suyunu  içtiğim  bu  topraklarda olmaktan,  sîzlere  hizmet verme  imkânı  bulacağım¬ dan  dolayı  büyük  mutluluk duyuyorum.  Ben  bu  toprakların  evladıyım,  sîzlerden  biriyim,  Ankara'da  bir kardeşiniz  olacağım.  Ben seçim  sonrası  sizleri  terk edemem,  çünkü  anam,  baba  m,  emmim  halam,  dayım,  kardeşlerim  sîz¬ 


lerdiniz.  Sizleri  asla  terk edemem.  Bilmediğimiz kişiler  gelmiş  aday  olmuş. 
Bunlar  benim  topraklarımın  insanının  kültürünü,  gelenekleri nir  çiftçisini  esnafım  tanımaz.  Amasya'da  hiç  mi  aday  yoktu?  Amasyalı  bu  kadar  kü¬ 


çük  duşürülemez,  teveccühünüz  İle  milletvekili  o tursam  burada  söz  veriyorum  milletvekilli  maaşım  almayacağım  eğitime, fakir  fukara  ve  garip  gurabaya  ha reaya cağı  m. w dedi. 

Seçim  çalışmalarına İstanbul'dan  gelen  Taşova  'lıı  demek  başkan  ları  ve üyeleri  de  araçları  ile  eşlik etti  Seçim  otobüsü  üzerinden  MHP  İl  Başkam Kadir  Kutay  Samsun,  İl  Genel  Meclis  üyesi  Sezai  cingöz,  İlçe  Başkam  Aslan Berber  île  beraber  hitap eden  Amasya  milletvekili adayı  Sarı,  MHP  beyannamesinden  bölümler  okudu.  San;  çaydibi.  Mercimek,  Boraboy,  DerekÖy, Gemibükür  Mülkbükü,  Andıran  köylerine  yaptığı  ziyaret  sonrası  doğum  yeri Ulu  köy 'de  bayanların  tezahüratları  İle  karşılandı. 
Sarı  bayanlarla  köy  kahvesi  Önünde  hazırlanan masalara  oturarak  sohbet etti. 


Maziye  Bir  Bakıver... 


(1.  SdpfedH  d  EY  dm  I 

Türk  Edebiyatı  Vakfı' nd a  her  Çarşamba  yapılan  sohbetlerin müdavimlerinden  ve  tiryakilerinden  şimdi  rahmeti  Rahman 'a kavuşmuş  elan  80  yaşlarında  "Hikmet  Anne"7  'bir  zamanlar  kürsü vaizliğiyle  ün  yapmış  olan  babası  Cemal  Öğüt  Hoca  yla  olan  bîr  anısı da  işte  böyle  biry  aşanmış  güzelliklerden  . 

"  Hikmet  Anne'Yıin  babası  nın  ne  kadar  nazik  ve  ince  düşünceli  bir İstanbul  efendisi  olduğunu  anlattığı  anısı  şöyle; 

“  Beşiktaş'taki  evimizin  bahçesinde  eski  bir  bina  vardı.  Onları biraz  düzene  sokup  tamir  ettirip  kiraya  verdik.  Orada  oturan kiracılarımız  sık  sık  evimize  gelir,  misafirimiz  olurlardı.  Yine  bir  gün bizde  otururken  başka  bir  tanıdığımız  daha  geldi  ve  onların  kim olduğunu  sordu.  Ben  de  "bunlar  bizim  kiracılarımız"  dedim.  Babam bunu  duyunca  beni  çağırdı  ve  dedi  ki:  "Yavrum,  hiç  öyle  denir  mi? 
Misafirlerimiz  demeliydin.  Kiracılarımız  sözünde  bir  gurur  ve enaniyet  var.  Sen  bu  sözünle  onlar»  mahcup  etmiş  olabilirsin. 
Hâlbuki  Allah  bu  nimeti  bize  övünmek,  başkalarına  üstünlük taslamak  için  vermedi.  Olsa  olsa  nimete  şükretmek  gerekir." 

Şimdi  düşünebiliyor  musunuz  zamanımızda  bu  incelikte  böyle bir  cemal  ve  kemal  sahibi  ilim  ve  hikmet  erbabı  bir  kimse  bulabilir misiniz?  Mutluluğun  sahip  olmakla  özdeşleştiği,  bindikleri  arabanın markasıyla,  giydikleri  giysinin  markasıyla,  oturmuş  oldukları  evin mobilyasıyla  övünenlerin  hızla  arttığı  şu  tüketim  dünyasında,  bu dünyadan  sessiz  sedasız  giden  ama  bize  dersler  bırakan  bu  güzel insanla  nn  an  ısı  paylaşıl  maz.  mı? 

Paylaşmak  istediğimiz  bir  başka  konu  da  din  görevlisi  olarak istihdam  edilmesi  gereken  bir  hafızın  müstahdem  olarak  çalıştığı yerde  seviyesiz  sözlere,  düşük  karakterli  insanlara  muhatap  olması, ayrıca  yine  bir  hafızın  görev  yaptığı  caminin  abdesthanesinde tuvalet  parası  toplamasını  doğru  bulmayan  bir  yazarımızın  bu konuda  duyd  uğu  ra hatsızlığ-ı; 

"Belirtmeye  bile  gerek  yok  ki,  insanın  işi,  mesleği,  görevi şahsiyetiyle  ve  seviyesiyle  doğru  orantılı  olmalıdır.  Ulvi  sıfatlara haiz  olanlar,  süfli  işlerde  çalışmam  alıdırlar, 

Hoca,  imam,  müezzin,  vaiz,  hafız  gibi  mümtaz  sıfatlan  üzerinde taşıyan  kimselerin  tenkide,  tahkire,  ta'rize,  takibe  maruz  kalmaması için  son  derece  titiz  hareket  etmeleri  bmek  davranışlar  içinde bulunmaları  gerekiyor.  Halkımız  arkasında  namaz  kıldığı  imanı  ı, başındaki  sarık  gibi  tertemiz,  ak  pak  görmek  istiyor.  Hafıza,  Kur'an-ı Kerim'in  nı  ücessem  timsal  i,  seyyar  Kelam  -ı  Kadim  gözüyle  bakmayı arzuluyor.  Ûsmanlı  zarifleri  ve  salihleri  hafızlarla  görüşecekleri onlara  bir  vesileyle  dokunacakları  zaman  abdest  alıyorlardı.  Böylece bir  nev'i  canlı  Kur'an  kabul  ettikleri  hafıza  en  büyük  ihtiramı  ve saygıyı  gösteriyorla  rdı.  "şeklindeki  düşünceleri  günümüzün  mümtaz sıfatlı  din  görevlilerimiz  içinde  geçerliliğini  korumaya  devam  ediyor. 
Evet,  bugün  geçmişte  hafızlarla  görüşmek  için  abdest  alma  ihtiyacı hisseden  bir  anlayıştan,  diyanete  tahsis  edilen  arabanın  tartışıldığı, diyanet  başka  nın  in  tenkide,  tahrike,  tarize  maruz  kaldığı  seçim meydanlarında  konu  yapıldığı  biz  zamanı  yaşıyoruz.  Bu  nedenle diyanet  başkanlığımızın  kendini  sorgulamasını  istiyoruz.  Camiye, okula,  kışlaya  siyasetin  neden  girmemesi  gerektiği  üzerinde düşünülmesini  istiyoruz.  Halkımız  din  adamlarını  siyaset meydanlarının  malzemesi  değil  örnek  davranışların  içinde başlarındaki  sarık  gibi  ak  pak  görmek  istiyor.  *  Geçmişe  hasretle bakmak  ve  sık  sık  geçmiş  üzerinde  durmak  bizde  hem  bugünden duyduğumuz  sıkıntıyı,  hem  de  gelecekten  duyduğumuz  endişeyi belirtir.  Ü-zlenen  şeyler,  bugünkü  hayatın  bizi  mahrum  bıraktığı kıymetlerdir;  mazinin  hangi  devrinde  o  kıymet  en  yüksek  mevkide ise  o  devre  hasret  çekiyoruz." 
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TOKSOY  Orman  Köyü 


Taşova’nın  ikinci  Anadolu 


Muhtarları  ile  toplandı 


Taşova  Orman 
Köylüleri  Derneği (TOKSOY j  Başkanı  Kanırt  Özdemir  Orman köyü  muhtarları  île demek  lokalinde  bir  a- 


raya  geldi. 

2B  Mayıs  2D15 
Perşembe  günü  dernek  lokalinde  orman köylüleri  muhtarları  ile yapı  lan  toplantıda,  “or¬ 


man  ürünlerinden  orman  köylüsü  olarak faydalanamıyoruz, başkaları  faydalanıyor  "vurgu  su  yapıldı, Dernek  Başkam 


Kazım  Özdemir;  "Dernek  olarak  üçüncü  toplantımızı  gerçekleştiriyoruz.  Davetimize katıldığınız  İçin  teşekkür  ediyorum.  Derneğimizde  Önceki  yapılan  toplantılarda  Orman  köylüsü  olarak kooperatif  kuralım  teklifi  geldi  Kurulacak kooperatif,  bizim:  ormanlarımızla  ilgili  yapılacak  ihalelerde  Öncelik  alacaktır.  Orman köylerimizin  muhtarları  olarak  «izlerin  görüşlerinizi  almak  için toplandık1' dedi. 

Toplantıda  kurulacak  kooperatifin  üyelere  olan  faydalan konuşuldu.  Köy  halkı ile  görüşülerek  kooperatifin  kurulması  için mutabakat  sağlandı. 

Toplantı  pide  ve çay  ikramı  ile  «ona  erdi. 


LAM  MÜHENDİSLİK 


BOSCH  Airfel 

BUDERUS  Demirdöfeüm 

Doğalgaz  ve  kalori för tesisatı 

Güneş  enerjisi 
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Kuzu  pirzola  ve  kuzu ciğeri  ile hizmetinizdeyiz 


Lisesi’nden  çağrı  var 


1970-1971  eğitim  ve  öğretim  döneminde  açılan  ve  ilçemizin  en  köklü  lisesi olan  Taşova  Lisesi,. 
2013-2014  Eğitim  Öğretim  yılından  itibaren ilçemizin  ikinci  Anadolu  Lisesi  olarak  “Yeşil  ırmak  Çok  Programlı Anadolu  Lisesi1  ne  dönüştürüldü.  Bu  kapsamda  okulda; 

1 - Anadolu  Lisesi 

2014-2015  Eğitim  Öğretim  yılında  Anadolu  Lisesi  ne  S. sınıf öğrencileri  iki  şube  ile eğitime  başladı.  Anadolu  Lisesi  kısmından mezun  olacak  olan  öğrencilerimiz  ise  üniversite  sınavlarına  girerek Sayısal,  Sözel  ve  Eşit  Ağrriık  alanlarında  istedikleri  bölümlerde  üniversite  eğitimi  almaktalar 

2-  Anadolu  Meslek  Lisesi 

2014-2015  Eğitim  Öğretim  yılında  Anadolu  Meslek  Lisesi ne  9. sınıf  öğrencileri bir  şube  ile  eğitime başladı.  İD. sınıfta  Çocuk  Gelişimi  Bölümüne devam  edecek  olup,. 
Çocuk  Gelişimi  ve  Eğ itimi  bölümünden mezun  olanların  Okul 


öncesi  öğretmenliği  ve Özel  eğitimde  öğretmen  yardımcılığı  işlerinde  istihdam  imkânları  mümkün. 

Taşova  Lisesi'nin kademeli  olarak  Anadolu  Lisesi1  ne  dönüşmesi  nedeni  il.  ve  12. 
sınıflar  eğitime  devam etmekte. 

1.  Genç  ve  dinamik  öğretmenlerden oluşan  bir  kadroya sahibiz. 

Okulumuzda  yürütmekte  olduğumuz koçluk  sistemi  ile  kuvvetlendirdiğimiz  Öğretmen-öğrenci-velb işbirliği  ile  eğitiminizi mümkün  olduğunca  iyi almanıza  gayret  gösteriyoruz. 

2.  Tüm  sınıflarımızda  düzenlediğimiz  deneme  sınavları 


ve  yetiştirme  kursları aracılığı  ile  sizlerin  ü» niversite  sınavına  en kısa  sürede  hazır  hale gelmenizi  sağlıyoruz, 

3.  Başta  güreş olmak  üzere  Atletizm, futbol,  futsa I,  badminton  gibi  pek  çok farklı  spor  dalında  kendi  nizi  geliştirmenize imkan  Sunuyoruz.  Ayrıca  çeşitli  spor  aletleri ile  donatılmış  bir  spor salonunda  spor  yapabileceksiniz. 

4.  okulumuzun tüm  sınıflarında  F@- TİH  projesi  kapsamında  bulunan  Akıllı  Tahtalar  ve  9.  sınıf  öğrencilerimize  ücretsiz dağıtılan  tablet  bilgisayarlar  ile  teknolojinin  tüm  imkanlarından  yararlanabileceksiniz. 


Mehmet  San  miting  havasında gezilerini  sürdürüyor 


Milliyetçi  Hareket Partisi  ilimiz  milletvekili  adayı  Mehmet  Sarı,  ilçemizde  MHP  rüzgarı  estirdi.  Beraberinde  partili  yöneticilerle  seçim  ziyaretlerinde  bulunan  adaylar, vatandaşlardan  biıyüh ilgi  göndü. 

MHP'nin  ilçemizdeki  seçim  çalışmaları son  sürat  devam  ediyor.  MHP  Amasya milletvekili  adayı  Mehmet  san,  ilçe  merkezi ve  bağlı  köylerde  temposu  yüksek  bir  seçim çalışmasına  imza  attı, çalmadık  kapı  bırakmayan  MHP  aday  sarı, vatandaşlardan  büyük ilgi  görüyor.  7  Haziran'  dtikı  seçimleri  sabırsızlıkla  beklediklerini  kaydeden  köylüler,  “gelmiştir"  ifadelerîni  kullandılar. 
Alpaslan  köyü  ziyaretinde  köy  meydanı  miting  alanına  döndü. 
LİG  TV  de  maç  izleyen gençler  televizyonu kapatarak  Sarı 'mm  mitingine  katıldı.  Sözleri¬ ne  "Ben  kendimi  bu köylü  görüyorum.  Ben sizlerin  evladıyım.  Bu köyün  çocuğu  sayılırım.  Beni  hepiniz  yakinen  tanıyorsunuz. 
Kendimi  anlatmak  istemiyorum.'1  sözleri  ile başlayan  Sarı;  “  Taşova'nın  ihmal  edil¬ 


diğini,  tarım  ve  hayvancılığın  tükenme noktasına  getirildiğini, besicinin  ve  çiftçinin kaderine  terk  edildiğini  vurgulayarak  “Taşovalıların  çektiği  bu çile  artık  yetmiştir"  dedi. 

Çiftçiler,  hükümetin  Üreticiye  verdiği hiçbir  sözü  yerine  getirmediğini  belirterek^ “Üretim  durdu,  ürettiğimizi  de  zaten  satamıyoruz.  Malımız  para  etmiyor,  çiftimiz  çubuğumuz  para  etmiyor. 
Almmızın  terini  bile  değerinde  satamıyoruz" şeklinde  konuştular. 

Sarı,  “7  Haziran seçimlerinin  sadece Taşova  için  değil,  tüm İlçeleriyle  Amasya  ve dolayısıyla  Türkiye'nin kurtuluşu  anlamına geleceğini"  vurguladı. 
Sık  sık  alkışlarla  sözü kesilen  San,  CHP  ve  AK Parti  seçmenlerine seslenerek;  "Ben  Taşova'nın  adayıyım  sizin adayın  izim  diğer  partilerdeki  adayları  tanı¬ 


mıyoruz.  Onlar  bu  toprakları  bilmiyor.  Benim yaralanma  merhem otamazlar.  Yarın  çekip giderler.  Benim  gideceğim  yer  yine  burası, Alpaslan,  Uluköy  ve  diğer  köylerimiz  olacak. 
Sizlerin  teveccühü  ile Rabbim  nasip  eder meclise  girersem  nasıl bir  milletvekili  olunur göreceksiniz.  Sizlerin yüzünü  yene  akıtmam, yapmak  isteyene  de izin  vermem  '  dedi.  Konuşmalar  sonrası  Alpaslan  halkı  ile  çay  içerek  sohbet  eden  san, doğum  yeri  Uluköy'c geçti.  Burada  köylüleri ile  halleşti.  Geç  saatlere  kadar  süren  sohbetlerden  sonra  seçim çalışmaları  için  Amasya'ya  uğurlandı. 

Taşova  seçmeni  7 
Haziran  seçimlerinde tercihlerinin  kesinlikle Mehmet  San'dan  yana olacağım  ifade  ederek, "Mehmet  bizim  evladımız  onu  meclise  yollamak  bizim  görevimiz" dediler. 


